
Casa di Johanna             Locarno & Madonna del Sasso & Cardada Simetta         Lago Maggiore 
_________________________________________________________________________________________ 

 
Pagina 1 di 4 

Locarno, de zonnigste stad  
van Zwitserland 
Locarno is al meer dan honderd jaar 
een populaire toeristische 
bestemming. De stad aan de 
noordkant van het Lago Maggiore 
wordt beschouwd als de zonnigste 
en warmste stad van Zwitserland 
met zo’n 2300 zonuren per jaar.  
 
Klimaat 
Dankzij het milde klimaat heeft 
Locarno een prachtige mediterrane 
plantengroei. De palmbomen, 
citroenbomen en prachtig bloeiende 
bloemen en planten geven het een 
bijzondere charme. Locarno, ruim 
15.000 inw. (25.000 incl. 
randgemeenten) is de grootste stad 
van het Lago Maggiore. 
 
Locarno was in de Romeinse tijd van  
belangrijk vanwege de strategische 
ligging en de handelsbetrekkingen. 
De delta van de rivier de Maggia die 
Locarno scheidt van Ascona werd 
eerst door Kelten en later door 
Romeinen bewoond.  
 
Het machtige Castello Visconteo, de 
oude kerken en adellijke gebouwen 
getuigen van een rijke geschiedenis. 
 
Piazza Grande 
Het Piazza Grande vormt het hart van Locarno. Het met bomen omzoomde, grote plein met cafés, winkels en restaurants 
zorgt voor een sfeervol en levendig centrum. Onder de arcades en in de omliggende straatjes kun je heerlijk shoppen! 
 
Het historische centrum van de stad is geplaveid met 
smalle straatjes en pleinen, omringd door kleurrijke 
gebouwen en restaurants met gezellige terrassen. 
 
De steegjes van de oude, autovrije binnenstad, komen uit 
op het plein, in de zomer worden hier ook 
openluchtconcerten gegeven.  
 
Tijdens het beroemde, jaarlijkse filmfestival van 
Locarno in augustus wordt het plein 10 dagen lang 
omgetoverd tot de grootste openluchtbioscoop ter 
wereld. 
 
Je vindt er ook een breed scala aan bezienswaardigheden die een bezoek waard zijn.  
 

Wandel langs de boulevard 
Een van de mooiste bezienswaardigheden van Locarno in Zwitserland is de boulevard. Hier kun je werkelijk elke dag 
opnieuw een wandeling maken of plaats nemen op een van de vele bankjes. Bovendien staan er in de zomer verschillende 
eetkraampjes en vinden er concerten plaats. 
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Bezienswaardigheden in en rondom Locarno: 

• Madonna del Sasso, mooi gelegen kerk boven Locarno met een fantastisch uitzicht op de stad, het meer en de 
bergen, bereikbaar te voet of met de kabeltram (lees hier meer over deze fraaie kerk) 

• Castello Visconteo, burcht uit de Middeleeuwen met daarin een archeologisch museum 

• Basilica S. Vittore, een van de belangrijkste Romaanse kerken in Ticino, vermoedelijk rond 1100 gebouwd op de 
plaats van een Romeinse tempel met een toren uit de 16e eeuw 

• Santa Maria in Selva, kerkje op een begraafplaats met fresco’s uit 1400 

• Casa Rusca, deftig gebouw waarin het gemeentelijk museum, Pinocoteca Comunale, is gevestigd, met een 
belangrijke collectie werken van kunstenaar Jean Arp 

• Internationaal Filmfestival Locarno, beroemd 10-daags filmfestival waarbij de Piazza Grande fungeert als grote 
openluchtbioscoop (7000 plaatsen) 

• Cardada-Cimetta, bergen boven Locarno (1332 en 1672 mtr. hoog) 

• Lido di Locarno, prachtig zwemparadijs aan de oevers van het Lago Maggiore met zwembaden, strand, 
spectaculaire glijbanen en allerlei (water)sportmogelijkheden, het hele jaar geopend. 

• Centovalli, ook voor niet treinliefhebbers is deze reis naar het Italiaanse Domodossola een absolute aanrader.  
De reis voert je vanaf het centrum van Locarno naar een hoogte van 2.600 m. en voert langs diverse pittoreske 
bergdorpjes en adembenemende landschappen. Het meest bijzondere van dit traject zijn de talloze hoge bruggen 
over de dalen, waardoor reizigers via de grotendeels glazen deuren in duizelingwekkende diepten kijken.  
Dé reis is hier met recht het doel. 

 
Markt 
Elke donderdag van 9.00 tot 17.00 uur is er een grote markt in Locarno met 
meer dan honderd kraampjes op het Piazza Grande. 
 

Castello Visconteo 
Een van de belangrijkste attracties is het historische kasteel van Locarno, dat 
dateert uit de twaalfde eeuw en nog altijd prachtig uitzicht biedt over de stad 
en het omliggende gebied.                                                     
 
Het Castello Visconteo herbergt nu een museum waar je meer leert over de geschiedenis van de streek, met 
tentoonstellingen van archeologische vondsten, middeleeuwse kunstwerken en traditionele ambachten. 
Je vindt er ook een collectie waardevolle vazen en met de mond geblazen glazen kelken.  

 
Naast het kasteel staat het Rivellino, een voormalig 
verdedigingsbolwerk. Volgens een aantal historische documenten en 
ook nieuwere studies zou dit het werk zijn van de grote meester 
Leonardo da Vinci zelf. 
 
Nadat de familie Visconti uit Milaan in de 13e eeuw hun invloedssfeer tot het 
Lago Maggiore had uitgebreid, lieten ze ter plekke een kasteel bouwen. 
Hiervoor besloot de machtige familie een bestaande vesting van rond het jaar 
998 uit te breiden.  

 
In 1513 werden de Visconti's definitief uit het gebied verdreven. De nieuwe 
eigenaren waren landvoogden uit het Eedgenootschap, die de volgende 
driehonderd jaar lang hun eigen wetten zouden toepassen. Uiteindelijk 
verloren echter ook zij hun machtspositie, toen de Helvetische Republiek 
werd uitgeroepen.  
 
Hoewel Castello Visconteo door de eeuwen heen meerdere malen verwoest 
en wederopgebouwd werd, heeft het nooit zijn reputatie als een van de 
voornaamste gebouwen van Locarno verloren.  
 
Het kasteel is het gehele jaar geopend  
 
 
 
 

https://castellolocarno.ch/
https://castellolocarno.ch/
https://www.myswitzerland.com/nl-nl/bestemmingen/locarno/
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klooster Madonna del Sasso in Orselina 
Het klooster staat hoog op een berg met een waanzinnig uitzicht op Locarno. Het heeft een rijke geschiedenis en herbergt 
ook een klein museum. 

De Heilige berg 
Het complex ontwikkelde zich voornamelijk in de 17e eeuw met de bouw 
van de kapellen van de heilige berg en de transformatie van het 
heiligdom. 
 
Op de top van een schilderachtige rotspunt bevinden zich het klooster, 
een klein museum en het heiligdom van de Hemelvaart, bekend als de 
Madonna del Sasso, bereikbaar via 2 routes.  
 
De kerk van de Annunciata en verschillende kapellen, bezield door 
groepen beelden en muurschilderingen, slingeren langs de weg van de 
vallei. Aan dezelfde kant bevinden zich ook de aedicules van de Via Crucis 
met gietijzeren bas-reliëfs. 
 
Volgens de traditie werd het heiligdom gesticht na de wonderbaarlijke 
verschijning van de Maagd aan Fra Bartolomeo Piatti uit Ivrea, van het 

klooster van San Francesco in Locarno, die plaatsvond in 1480, aan de vooravond van het feest van de Hemelvaart (15 
augustus).  
 
Op de top van de berg bevinden zich daarom de eerste twee kapellen gewijd aan de Vergine Avvocata (de oorspronkelijke 
kern van de kerk van de Assunta) en aan de Pietà, ingewijd in 1487, en, op de hellingen, de kerk van de Annunciata, ingewijd 
in 1502.  
 
Zo ontstond het idee om een heilige berg op te richten waar de heilige plaatsen 
opnieuw konden worden gecreëerd, waarschijnlijk naar het model van de berg die 
aan het einde van de 15e eeuw door de franciscaner monnik Bernardino Caimi in 
Varallo Sesia werd opgericht.  

Museum 
Ook al ontbrak het aan verschillende 
elementen, het complex heeft een 
aanzienlijke waarde behouden en is 
vandaag de dag rijk en opmerkelijk, zowel 
als kapucijnenklooster als heilige berg en 
plaats van toewijding en pelgrimsoord.  
 
 

Het heiligdom herbergt binnen, naast het laat 
15e-eeuwse simulacrum van de Madonna met 
Kind, een interessant zeventiende-eeuws stuc- 
en schilderwerk, opmerkelijke werken van 
kunstenaars als Bernardino De Conti, Bramantino en Antonio Ciseri en een rijke 
verzameling votiefschilderijen.  
 
Het complex bewaart ook interessante groepen houten beeldhouwwerken uit de 
Renaissance, zoals de Bewening van de Meester van Santa Maria Maggiore (voorheen 
in de kerk van San Francesco in Locarno) en het altaarstuk van de Pietà van de broers 
Giovan Pietro en Giovan Ambrogio De Donati.  
 
In de kerk van de Annunciata zijn belangrijke fresco's uit de zestiende eeuw te zien, die 
deels tijdens de restauratie zijn ontdekt. 
 
Het Museum is t/m 30 oktober gratis te bezoeken op de volgende tijden:  
vrijdag, zaterdag en zondag 09.30-12.30 uur, 13.00-17.00 uur.  

 
 
 
 
 

https://www.madonnadelsasso.org/
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De bergen Cardada-Cimetta  
Het laagste en hoogste punt van Zwitserland in één oogopslag: het Lago Maggiore in het zuiden, de Walliser Alpen met de 
Dufourspitze in het westen. Dit alles op slechts vijf minuten van de stad Locarno. 
De bergen zijn vanaf de stad te bereiken via een kabelbaan en stoeltjeslift.  

 
De kabelbaan en de halteplaatsen zijn ontworpen door de beroemde 
architect Mario Botta.  
 
Je hebt hier een prachtig uitzicht en kunt er in de zomer prima wandelen 
en mountainbiken.  
 
Bij de aankomst van de Cardada kabelbaan rijst een panoramische 
loopbrug elegant op tussen de boomtoppen. Als u erlangs loopt, krijgt u 
het gevoel te 'vliegen' in de richting van de Brissago-eilanden. 

 
Van Cardada naar Cimetta loopt een 2-persoons stoeltjeslift parallel aan 

de kabelbaan, zodat alle gasten tijdens de reis kunnen genieten van het adembenemende panorama. 
 
Het geologisch observatorium in Cimetta toont kleine gesteentemonsters van de Europese en Afrikaanse continentale 
platen. 
 
Cardada Cimetta biedt een breed 
scala aan wandelroutes, van 
ontspannende wandelingen tot 
meer uitdagende bergtochten.  
 
Dankzij de ligging tussen de Maggia- 
en de Verzasca-vallei is Cardada 
Cimetta het ideale uitgangspunt 
voor wandelingen in beide valleien 
of nog hogerop met de 'Via Alta 
Vallemaggia'-tocht.  
 
Of u nu deze routesuggesties volgt 
of uw eigen route uitstippelt, 
letterlijk alle wegen liggen hier 
open! 
 
In de winter kun je hier skiën. Vlakbij Locarno ligt ook een aantal prachtige dalen zoals Valle Maggia, Valle Ossernone en 
Val Verzasca. Je vindt hier mooie natuur en  kunt er wandelen en zwemmen. 
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